
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  Zimbakids jaargang 3, nummer 3, oktober 2010 

In deze nieuwsbrief willen wij graag volgende mensen bedanken voor hun 

steun in 2010 : 
De vormelingen uit Meer zamelden in januari 1048 euro in met Sterzingen! 

Karen, Greet, Christine, Marie en Leen voor het organiseren van een spaghetti-dag in Berlaar; dit bracht ruim 

3000 euro op! 

Een gift van 1240 euro, vanwege “Kockskes” 

Isabelle en Stijn De Bruycker : hun wijnavond in Zottegem bracht meer dan 600 euro op. 

Een gulle sponsor, die liever anoniem wenst te blijven, gaf ons 4000 euro.   

Lut en team: hun deelname aan Duveltjesstrand in Merksem bracht 850 euro in het laatje. 

Alle adoptie-ouders die een kind steunen in Zimbabwe :  jullie bijdrage betekent continuïteit voor de werking 

in Zimbabwe. 

Ook dank aan iedereen die aanwezig was tijdens één van onze activiteiten, of die een eenmalige donatie deed. 

 

 

DATUM 4 december 2010 

AANVANG vanaf 17 uur 

PLAATS parochiezaal Durmen, Durmen, 

Zele 

 

PRIJS  10 euro/volwassene 

  6 euro /kind t.e.m. 11 jaar 

 

 

Inschrijven kan via Sandra@zimbakids.be of  

rechtstreeks via betaling op rekeningnummer 751-

2034691-59 met vermelding van aantal personen 

(en/of vegetarische spaghetti). 

 

 

Hopelijk tot dan !! 

SPAGHETTIAVOND 

 

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW 

 

Vanaf volgende week staat onze 

vernieuwde website online; na een 

half jaar in het sukkelstraatje, zijn we 

er nu weer uitgeraakt!! 

UP TO DATE FOTO’S, AGENDA,... 

WWW.ZIMBAKIDS.BE 

De moeite waard!! 
In september was Mike Thomson, buitenlands correspondent voor de BBC in Zimbabwe.  Hij deed een radio-

interview met o.a. Sister Mercy en schreef een nieuws-artikel.  Hieronder de 2 links : 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/programmes/2010/09/100917_outlook_zimbabwe_orphans.shtml 
http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_9005000/9005372.stm   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de laatste nieuwsbrief van SOS Kids peilden wij naar de interesse in een 

inleefreis naar Zimbabwe in 2012.  Als u het boekje van SOS Kids niet krijgt, 

nogmaals deze oproep.  Als u geïnteresseerd bent, graag een mailtje, en bij 

voldoende interesse, komen we samen in het voorjaar 2011 om een mogelijke 

reis te bespreken. 

Mailen kan naar info@zimbakids.be 
 

 

 

 

 

 

VZW Zimbakids, Driegoten 71a , 9220 Hamme,  

T 0476/244322 — E info@zimbakids.be — W www.zimbakids.be 

v.u. : Veerle Van Raemdonck 
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Nieuws vanuit Zimbabwe 

In juni waren Lut en ik nog in Zimbabwe en 

bezochten er het weeshuis Shungu Dzevana; in 

samenspraak met Sister werd besloten om te 

investeren in de plafonds van de slaapkamers en 

van het nieuwe gebouw.  Hiervoor werd in juli 

geld gestort, en ondertussen zijn deze plafonds 

geïnstalleerd. 

Sinds april wordt er ook volgens een nieuw 

systeem gewerkt; de kinderen zijn in kleinere 

leefgroepjes ingedeeld, en hebben vaste 

“moeders”.  Op deze manier is er een nauwere 

band met de kinderen, en zijn de moeders meer 

verantwoordelijk voor hun “eigen” kinderen. 

Lut ging met Mr Nota naar het project in 

Mhondoro.  Zij bezocht er ook de 2 scholen en zag 

dat een muur die door een storm vernield was, 

terug heropgebouwd werd met geld uit België. 

In augustus werd het kippenproject terug 

heropgestart, weliswaar zeer kleinschalig.  De 

winst tot nu toe bedraagt 500 euro! 

De meesten onder jullie hebben van Lut reeds 

informatie gekregen van het kind dat jullie steunen.  

Enkele mensen hebben nog geen informatie 

ontvangen, wij doen ons best om dit zo spoedig 

mogelijk in orde te brengen, bedankt voor uw 

geduld! 

 


